
“Een mooie weergave van het belang van  
 ondernemen, maakindustrie en trots zijn  
 op het vakmanschap. De fundatie van  
 Nederland. Zeer inspirerend!”

	 -	 Thecla	Bodewes,	
	 	 Zakenvrouw van het jaar 

“Vakmanschap over meesterschap.”

	 -	 Onno	Kokmeijer,	
	 	 Meesterkok

A	 ls	ondernemer	wilt	u	groeien.		
	 Maar	vroeg	of	laat	vormt	u	zelf		
	 het	plafond	van	uw	onderneming:	

daar	waar	uw	persoonlijke	groei	stopt,	
stopt	de	groei	van	uw	onderneming.		
	
Dit	boek	beschrijft	een	weg	naar	persoon-	
lijke	ontwikkeling	in	de	stijl	van	de	klassieke	
ambachtsgilden.	En	biedt	u	inspiratie	en	
structuur	in	elke	fase	van	uw	ontwikkeling.	
Het	is	geschikt	voor	de	ondernemer	die	
alles	al	heeft	bereikt	en	voor	de	aankomend	
ondernemer	die	net	zijn	eerste	stappen	zet.		
	
Ontdek	hoe	u	zelf	kunt	groeien	en	lees		
hoe	succesvolle	ondernemers	als	chef-	
meesterkok	Onno	Kokmeijer	(twee	sterren)	
en	multiondernemer	Hennie	van	der	Most	
nieuwe	kansen	creëerden.	

Bernard de Groot (1967) is directeur 
en reisgezel bij FRISSE BRONNEN. 
Hij begeleidt ondernemers bij hun 
persoonlijke ontwikkeling en organi-
seert hiervoor reizen naar binnen en 
naar buiten; reizen die beginnen met 
persoonlijke groei en eindigen met 
zakelijke groei. 

De Groot bekleedde eerder uiteen- 
lopende managementfuncties binnen 
internationale organisaties als  
PricewaterhouseCoopers, IBM en 
Sanoma en begeleidde complexe 
verandervraagstukken en  
innovatietrajecten. 

Als ingenieur leerde De Groot verder 
te kijken dan de voor de hand liggende 
antwoorden. Met evenveel interesse 
kijkt hij nu naar de mens achter de 
ondernemers die hij helpt bij hun  
persoonlijke ontwikkeling.



Meer achtergrond bij het boek?

Stukjes van de interviews met de meesters en 

andere relevante informatie over de gebruikte 

bronnen en genoemde personen kun je vinden 

op de website bij dit boek:

	

www.meesterschapinondernemen.nl

Niet horizontaal…

Een ondernemer en vriend van mij verzuchtte: 

“Ik ben lid van veel ondernemersverenigingen 

maar het gaat altijd over de Porsche; wie heeft 

de grootste of de snelste.” Dat komt omdat 

ze horizontaal zijn: gebaseerd op een gemene 

deler die iedereen moet hebben. Allemaal uit 

één regio, allemaal in één branche, of allemaal 

lid van dezelfde bank. Daardoor is er weinig 

diversiteit en ligt vergelijken op de loer.

...maar vertikaal

Omdat juist ondernemers elkaar op kunnen 

stuwen, wil ik een platform creëren waar zij 

dat kunnen doen: een gilde van ondernemers. 

Waar je ook staat op de reis naar meester-

schap, het is een beweging van ondernemers 

die deze weg met elkaar gaan.

In dit boek schets ik mijn ideeën rond een gilde 

van ondernemers als vertikale ondernemers-

vereniging. Waar je mensen hebt die verder 

zijn en mensen die minder ver zijn. Waar leren 

centraal staat. Waar je rijke vragen kunt stellen, 

je passende uitdagingen krijgt en regelmatig 

wordt geïnspireerd.

Blijf op de hoogte

Wil je je aansluiten bij het Gilde van  

Ondernemers dat ik samen met ondernemers 

ga oprichten? Of wil je meer informatie? 

Laat je naam vrijblijvend achter op de website, 

dan blijf je op de hoogte van de vorderingen:

www.gildevanondernemers.nl
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